Eindhovenaren, jong en oud, en
viuchtelingen ontmoeten elkaar

Het doel van de ontmoeting is om samen te onderzoeken
wat we voor elkaar kunnen betekenen. Een paar
voorbeelden:; Het leren van de Nederlandse taal; de weg
wijzen in de buurt, de stad en het land; het bijbrengen van
elkaars cultuur en gewoontes; samen muziek maken;
samen koken; samen sporten; Samen ........ vult uzelf
maar aan.

|deeén zijn ook van harte welkom. Laat Dynamo voortaan
in aansluiting op deze avond dienen als een ideeénbus en
een living 1ab voor co-creatie.

Wij nodigen vooral ook de jongeren, studentén en
scholieren uit die hun talenten kunnen delen en faten

zien. Doe en denk met ons mee.

Dynamo als startiocatie en daarna vervolgens ‘on tour‘ .‘
buurtcentra? Gaan wif samen onze bljeenkomst als een
olieviek verspreiden over onze stad? Wij gaan er vo
Jullie toch ook?
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