
 

30 jaar VN-KINDERRECHTENVERDRAG 

En NU?? 
 

 
 

WIE ZORGT ERVOOR DAT DEZE LETTERS GAAN LEVEN ? 
 

Toen de “wereldleiders” in de VN de kinderrechtenverdrag opstelden, beseften zij dat 
kinderen voor hun ontwikkeling een veilige, rechtvaardige en welvarende omgeving nodig 
hebben. 
En toch nemen de sociale onzekerheid en ongelijkheid toe. Juist onder de jongere generatie 
heerst grote werkloosheid. Wereldwijd wordt olie op het oorlogsvuur gedaan. De menselijke 
waardigheid wordt dagelijks met voeten getreden. 
 
                          EN JUIST DE KINDEREN ZIJN HIER DE SLACHTOFFERS VAN. 

 

OP 24 november staan wij hierbij stil in een tent, waarin wij ons oor te luisteren leggen bij 

muzikanten  en ‘spoken-word’ artiesten en je kunt er ook terecht met je eigen verhaal.  Daarnaast is  

er gelegenheid voor meer informatie. Dat alles onder het genot van  een kopje warme chocolademelk. 
 

JIJ BENT VAN HARTE WELKOM! 

 

Zondag 24 november 2019, 14:00-16:00       

18 Septemberplein, Eindhoven 
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